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Wat is “belijdenis” doen? 
Wij geloven dat God de wereld en de mens goed heeft geschapen. 
De eerste mensen Adam en Eva leefden in het paradijs zoals God 
het leven oorspronkelijk heeft bedoeld: in verbondenheid met 
Hem. Er stond niets tussen God en de mensen in. Adam en Eva 
waren echter ongehoorzaam aan God en er kwam een breuk in de 
relatie tussen de mens en Zijn Schepper.  Sinds die tijd leven wij 
niet meer zoals God het heeft bedoeld.  We leven voor onszelf en 
houden geen rekening meer met Hem.  De bijbel gebruikt daar het 
woord “zonde” voor. De band met God moet worden hersteld en 
de zonde worden vergeven. Dat heeft God gedaan door de Heere 
Jezus. Hij kwam als mens op aarde. Jezus leefde een perfect leven 
(dus zonder zonde) hier op aarde en stierf aan een kruis. Hij 
onderging daar de straf van God voor onze zonden. Jezus is de 
enige weg waardoor het contact tussen God en de mens hersteld 
kan worden. Om ook echt gered te zijn moet je geloven, toelaten 
en erop vertrouwen dat Jezus dit voor je gedaan heeft en dat God 
je zo gered heeft. Belijdenis doen is geen prestatie, is niet iets terug 
willen doen. Belijdenis doen is getuigen en het erkennen van deze 
waarheid. Belijden dat de Heere Jezus ook  jouw persoonlijke 
Redder is van wie je in alles afhankelijk bent. De basis is gelegd bij 
de doop. God heeft toen al beloofd om dit geloof te willen geven. 
Daarom worden de leden die belijdenis doen in de dienst bij hun 
doopnamen genoemd. Het is God die mensen ertoe leidt om 
belijdenis te doen. 

Welkom                                                                                    
Van harte welkom in deze dienst waarin Arend Monster belijdenis 
van het geloof zal afleggen. Misschien bent u niet gewend een 
kerkdienst bij te wonen en is het allemaal vreemd voor u.  In deze 
liturgie leggen wij u graag uit wat er in de dienst gebeurt en 
waarom. We hopen dat u zich hierdoor meer thuis zult voelen in 
deze dienst. 

 



Vlak voordat de dienst begint komt de kerkenraad met de belijdende leden 
de kerk binnen. De kerkenraad bestaat uit de dominee, ouderlingen en 
diakenen.  

Mededelingen​
De ouderling van dienst heet iedereen van harte welkom en geeft een aantal 
mededelingen aan de gemeente door. 
 

Tijdens de dienst zingen we liederen om ons hart op God te richten. Door te 
zingen breng je ook je dankbaarheid en eer bij God. 

Zingen: Weerklank 564 vers 1, 2 en 3 
Alzo lief had God de wereld, 
alzo lief had God de wereld 
de wereld, de wereld, 
God had de wereld lief. 
 
Dat Hij aan ons heeft gegeven, 
dat Hij aan ons heeft gegeven, 
gegeven, gegeven, 
zijn eengeboren Zoon. 
 
Opdat een ieder die gelooft, 
opdat een ieder die gelooft, 
een ieder, een ieder, 
het eeuwig leven heeft. 
 

De ouderling van dienst geeft de dominee een hand en wenst hem Gods 
zegen. De handdruk wil tot uitdrukking brengen, dat de leiding van de dienst 
en de verantwoordelijkheid overgedragen worden aan de dominee. 

Stil gebed 
In stilte vragen we Gods zegen in deze dienst, voor onszelf, voor de dominee 
en voor elkaar. 

Votum en groet (worden als gebed uitgesproken)                                                           
Votum is een Latijns woord en betekent belofte. Bij het Votum spreekt de 
dominee uit dat we bij het leiden van de dienst, maar ook bij het luisteren en 
begrijpen afhankelijk zijn van God. 
Groet: Aan het begin begroet God ons met zijn Liefde en Vrede. De groet 
wordt door de dominee uitgesproken. 



Zingen: Psalm 108 vers 1 en 2 
Mijn hart, o Hemelmajesteit, 
Is tot Uw dienst en lof bereid. 
'k Zal zingen voor den Opperheer; 
'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer. 
Gij, zachte harp, gij schelle luit, 
Waakt op, dat niets uw klanken stuit'; 
'k Zal in den dageraad ontwaken, 
En met gezang mijn God genaken. 
 
Ik zal, o HEER, Uw wonderdaân, 
Uw roem den volken doen verstaan; 
Want Uwe goedertierenheid 
Is tot de heem'len uitgebreid; 
Uw waarheid heeft noch paal noch perk, 
Maar streeft tot aan het hoogste zwerk. 
Verhef U boven 's hemels kringen, 
En leer al d' aard' Uw grootheid zingen. 

Lezing van de apostolische geloofsbelijdenis​
Deze geloofsbelijdenis bevat de kern van het christelijk geloof zoals deze al 
eeuwenlang door de kerk beleden wordt. De Drie-enige God (Vader, Zoon en 
Heilige Geest) staat in deze geloofsbelijdenis centraal. Het voorlezen van deze 
belijdenis vraagt ook onze persoonlijke instemming. 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel 
en van de aarde. En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze 
Heere; Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de 
maagd Maria; Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is 
gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel; op de 
derde dag weer is opgestaan van de doden; opgevaren naar de 
hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader; 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene 
christelijk kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving van 
de zonden; wederopstanding van het vlees; en een eeuwig leven. 
Amen. 



Zingen: Psalm 118 vers 14 
Gij zijt mijn God, U zal ik loven, 
Verhogen Uwe majesteit. 
Mijn God, niets gaat Uw roem te boven; 
U prijz’ ik tot in eeuwigheid. 
Laat ieder ’s HEEREN goedheid loven, 
Want goed is d’ Oppermajesteit: 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid! 
 

Gebed 
We staan op het punt om de Bijbel te gaan lezen. Daarom bidden we nu 
eerst om de aanwezigheid van de Heilige Geest. Hij kan en wil ons helpen 
om de bijbel en de uitleg daarvan te begrijpen.  

Schriftlezing 
De dominee leest nu een gedeelte uit de Bijbel. God gebruikt de bijbel om 
Zichzelf bekend te maken. We lezen uit de Herziene Statenvertaling. 
Vervolgens geeft de dominee aan welke tekst uit de Bijbel hij heeft 
uitgekozen als thema voor deze dienst. Die tekst staat dan centraal in de 
preek. 

Joël 2: 28-32  

Belofte van de Geest 
28 Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle 
vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen 
zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. 29 

Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen 
Mijn Geest uitstorten. 30 Ik zal wondertekenen geven aan de hemel 
en op de aarde: bloed en vuur en rookzuilen. 31 De zon zal 
veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor die dag 
van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende. 32 Het zal 
geschieden dat ieder die de Naam van de HEERE zal aanroepen, 
behouden zal worden. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal 
ontkoming zijn, zoals de HEERE gezegd heeft, namelijk bij hen die 
ontkomen zijn, die de HEERE roepen zal. 



Handelingen 2: 1-21 
De uitstorting van de Heilige Geest 
1 En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen 
eensgezind bijeen. 2 En plotseling kwam er uit de hemel een geluid 
als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis 
waar zij zaten. 3 En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die 
zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. 4 En zij werden allen 
vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere 
talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. 5 Nu woonden er 
Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er 
onder de hemel zijn. 6 Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte 
samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen 
taal spreken. 7 En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden 
zich, en zij zeiden tegen elkaar: Zie, zijn het niet allen Galileeërs die 
daar spreken? 8 En hoe kunnen wij hen dan horen, eenieder in onze 
eigen taal, waarin wij geboren zijn? 9 Parthen, Meden en Elamieten 
en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Kappadocië, 
Pontus en Asia, 10 Frygië, Pamfylië, Egypte, en de streken van Libië, 
dat bij Cyrene ligt, alsook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel 
Joden als proselieten, 11 Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in 
onze taal over de grote werken van God spreken. 12 En zij waren 
allen buiten zichzelf en raakten in onzekerheid, en de één zei tegen 
de ander: Wat wil dit toch zeggen? 13 Anderen zeiden spottend: Zij 
zijn vol zoete wijn. 
 
De toespraak van Petrus op de Pinksterdag 
14 Maar Petrus, die daar met de elf andere apostelen stond, verhief 
zijn stem en sprak tot hen: Joodse mannen en u allen die in 
Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot 
uw oren doordringen: 15 deze mensen zijn namelijk niet dronken, 
zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag. 16 

Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël: 17 En het zal zijn 
in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest 
op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw 
jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen 
dromen. 18 En ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in 
die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren. 19 En Ik 
zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde 
beneden: bloed, vuur en rookwalm. 20 De zon zal veranderd 



worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en 
ontzagwekkende dag van de Heere komt. 21 En het zal zo zijn dat 
ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. 

Collecte  
We hebben van God veel gekregen, en van die gaven willen we ook weer 
dankbaar delen. Daarom halen we elke dienst geld op. Dit geld wordt 
gebruikt voor het in stand houden van onze gemeente, maar ook om elkaar 
en de wereld om ons heen te helpen.  

Zingen: Psalm 67 vers 2 en 3 

De volken zullen U belijden,​
O God, U loven al te zaâm.​
De landen zullen zich verblijden,​
En juichen over Uwen naam.​
Volken zult Gij rechten,​
Hunne zaak beslechten,​
In rechtmatigheid;​
Volken op deez' aarde,​
Die Uw arm vergaarde,​
Die Gij veilig leidt. 

De volken zullen, HEER, U loven;​
O HEER, U loven altemaal,​
Die d' aarde vruchtbaar maakt van boven,​
Dat z' ons op haar gewas onthaal'.​
God is ons genegen;​
Onze God geeft zegen.​
Hij, die alles geeft,​
Hij zal zijn geprezen;​
Hem zal alles vrezen,​
Wat op aarde leeft. 

Preek​
Centraal in de dienst staat de Bijbel. De dominee heeft daar zojuist uit 
gelezen tijdens de Schriftlezing. Nu gaat hij deze tekst uitleggen en maakt hij 
toepassingen voor het leven van vandaag.  



Zingen: Psalm 22 vers 14 en 16 
Eerlang gedenkt hieraan het wereldrond; 
Haast wendt het zich tot God met hart en mond; 
En waar men ooit de wildste volken vond, 
Zal God ontvangen 
Aanbidding, eer en dankb're lofgezangen. 
Want Hij regeert, 
En zal Zijn almacht tonen; 
Hij heerst, zover de blindste heid'nen wonen, 
Tot Hem bekeerd. 
 
Zij komen aan, door Godd'lijk licht geleid, 
Om 't nakroost, dat den HEER wordt toebereid, 
Te melden 't heil van Zijn gerechtigheid 
En grote daden. 

Formulier voor de openbare geloofsbelijdenis  
Onderwijs over de openbare geloofsbelijdenis 

Gemeente des Heeren, een broeder verlangt nu in uw midden 
persoonlijk en openlijk belijdenis van het geloof af te leggen, opdat 
hij mag delen in de volle gemeenschap van de kerk. Hij wordt 
hierdoor tot het Heilig Avondmaal toegelaten en draagt 
medeverantwoordelijkheid voor de opbouw van de gemeente van 
Christus.  

Wij geloven en belijden dat God in Christus Zijn kinderen 
vergadert uit alle rassen en volken en hen verenigt tot één  
lichaam, waarvan Jezus Christus het hoofd is en wij de  leden zijn. 

In de Heilige Doop wordt ons betuigd en verzegeld, dat wij in Gods 
genadeverbond opgenomen zijn. Daarom behoren wij als leden 
van Christus' gemeente gedoopt te wezen. Daarmee dragen wij 
Zijn merk- en veldteken. In het Heilig Avondmaal, waar Christus 
ons brood en wijn geeft als tekenen en zegelen van Zijn gekruisigd 
lichaam en Zijn vergoten bloed, verbindt Hij ons telkens opnieuw 
tot de waarachtige gemeenschap met Zichzelf en met elkaar. Zo 
verenigd met Christus, zijn wij geroepen met woord en daad Hem 



te belijden als Heere en Heiland, en Gods Koninkrijk te verkondigen 
en te verwachten. 

Arend komt naar voren  

Belijdenisvragen 
De kerkenraad heeft, na gevraagd te hebben naar uw geloof en 
kennis van de waarheid, met vertrouwen en blijdschap in uw 
voornemen toegestemd. Daarom verzoek ik u die nu belijdenis van 
het geloof wilt afleggen, op te staan en in dankbare 
gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de 
belijdenis van de vaderen te antwoorden op de volgende vragen: 

Ten eerste: Belijdt u te geloven in God, de Vader, de Almachtige, 
Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, Zijn 
eniggeboren Zoon, onze Heere, en in de Heilige Geest? 

Ten tweede: Aanvaardt u de roeping om, als lid van de gemeente, 
die God Zich in Christus tot het eeuwige leven verkoren heeft, 
door Zijn genade tegen de zonde en de duivel te strijden, uw 
Heiland te volgen in leven en sterven, Hem te belijden voor de 
mensen en met blijdschap te arbeiden in Zijn Koninkrijk? 

Ten derde: Wilt u, in de gemeenschap met de kerk der eeuwen, en 
in verbondenheid met de hervormde kerk alhier en onder haar 
opzicht, trouw zijn onder de bediening van het Woord en van de 
sacramenten, volharden in het gebed en in het lezen van de Heilige 
Schrift en wilt u met de u geschonken gaven meewerken aan de 
opbouw van de gemeente van Christus? 

 

Wat is daarop uw antwoord, Arend Marinus Theodoor Monster? 

 

Opneming onder belijdend lid 
Uit kracht van uw doop en als gevolg van uw persoonlijke 
belijdenis van het geloof, verklaren wij u, in de gemeenschap van 
de Kerk van Christus, tot belijdend lid van de Protestantse Kerk in 
Nederland en nodigen u tot de Tafel van de Heere. 

De God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot Zijn 



eeuwige heerlijkheid, Hij zal u volmaken, bevestigen, sterken en 
grondvesten. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle 
eeuwigheid. Amen (1 Petrus 5:10, 11). 

Nieuwe lidmaten zingen Psalm 17:3 

Ik zet mijn treden in Uw spoor, 
Opdat mijn voet niet uit zou glijden. 
Wil mij voor struikelen bevrijden, 
En ga mij met Uw heillicht voor. 
Ik roep U aan, ’k blijf op U wachten, 
Omdat G’, o God, mij altoos redt. 
Ai, luister dan naar mijn gebed, 
En neig Uw oren tot mijn klachten. 
 

Toezingen: Psalm 17:4, aangepast (indien mogelijk staande) 

Maak Uwe weldaân wonderbaar, 
Gij, die Uw kind’ren wilt behoeden. 
Voor ’s vijands macht en vrees’lijk woeden, 
En hen beschermt in ’t grootst gevaar. 
Wil hen Uw bijstand niet onttrekken; 
Uw zorg bewaak’ hen van omhoog; 
Bewaar z’ als d’ appel van het oog; 
Wil hen met Uwe vleug’len dekken. 

 
Woord tot nieuw lidmaat 
Geliefde broeder in de Heere, nu u door uw belijdenis in alle 
voorrechten van het lidmaatschap van de Kerk van Christus delen 
mag, bedenkt te allen tijde dat u medeburger van de heiligen bent 
en huisgenoot van God, gebouwd op het fundament van de 
apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus Zelf de hoeksteen is; 
in Hem wordt u ook mede gebouwd tot een woonstede van God 
in de Geest (Efeze 2:19-22).  
 
Woord tot de gemeente 
Gemeente van Jezus Christus, nu u de belijdenis van deze broeder  
hebt gehoord en zijn toelating tot het Heilig Avondmaal hebt 



vernomen, bevelen wij hem aan in uw liefde en zorg, als lid, die 
met ons één is in de Heere. Gedenk de woorden van onze Heere 
Jezus Christus: ‘Een nieuw gebod geef Ik u, dat u elkaar liefhebt; 
zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor 
zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder 
elkaar hebt’ (Johannes 13:34, 35). 

Dankgebed en voorbede 
De dominee dankt voor wat God heeft geschonken in de dienst en voor de 
nieuwe belijdende leden. Ook danken we voor bijzondere (bijvoorbeeld: 
geboorte, huwelijk, jubilea, genezing en herstel, enzovoort) en alledaagse 
zegeningen in het leven van mensen. Verder bidden we voor de nood in ons 
persoonlijk leven en in de wereld.  

Zingen: Weerklank Psalm 86 vers 4 

Leer mij naar Uw wil te hand’len 
laat mij in Uw waarheid wand’len. 
Voeg geheel mijn hart tezaam 
tot de vrees van Uwe naam. 
HEER mijn God, ik zal U loven, 
heffen ‘t ganse hart naar boven. 
Ja, Uw naam en majesteit 
loof ik tot in eeuwigheid. 

Heenzending en Zegen 
De gemeente gaat staan en de dominee spreekt de zegen uit: ‘’De genade 
van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de 
gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen, amen’’ (2 
Korinthe 13: 12-13). Deze woorden komen uit de Bijbel uit de brief die 
geschreven is aan de gemeente van Korinthe.  Hierin wordt ons beloofd dat 
wanneer we naar huis gaan, het leven van alledag in, God met ons zal zijn 
met Zijn genade, liefde en Heilige Geest. 

De dominee krijgt weer een hand van de ouderling van dienst, als een teken 
dat de verantwoordelijkheid voor de gemeente weer overgedragen wordt 
aan de kerkenraad. De kerkenraad en de nieuwe belijdende leden lopen 
naar de achterkant van het kerkgebouw. 

 
 
 



 
U kunt de nieuwe lidmaten onder het orgel Gods zegen toe te 
wensen.  

 
 

 
 
 


	 

